
identiteit mag Europa niet nalaten, met alle
kracht het culturele erfgoed te herwinnen, dat 
Karel de Grote achterliet, en dat meer dan
duizend jaar lang bewaard bleef... (wij moeten
dus) die waarden herontdekken, waarin de 
diepere ‚ziel‘ van Europa herkenbaar wordt.”

Genadebeeld in de Dom van Aken

(Paus Johannes Paulus II, bij de viering van de 1200e 
verjaardag van de kroning van Karel de Grote tot
keizer, Kerstmis 800 te Rome.) [Oorspron- kelijke tekst: 
Osservatore Romano, Duitstalige uitgave, 17-12-2000.]

Belofte van Jezus bij dit gebed

„Wees gegroet Maria Keizerin,
Hulp der christenen“

(zie voorpagina)

“Dit gebed is waardevol: hoe meer het wordt 
gebeden, des te meer zal mijn licht over 
Aken en Europa schijnen. Dit gebed is als 
een gouden sleutel die mijn Hart en dat van 
mijn Moeder opent en van daaruit de stralen 
van mijn genade en haar bemiddeling vrij 
tot u laat komen. Hoe vaker dit gebed wordt
gebeden, des te meer zal de duisternis van 
Europa wijken! Want Aken is en blijft de 
geestelijke plaats van waaruit Ik de wereld in 
Mij zal vernieuwen. En dat door mijn Moeder, 
de Hulp van heel de christenheid, ja, de
hemelse Keizerin van de hele wereld! Zegt 
dit gebed en laat het overal zo vaak mogelijk 
bidden! Wereld en Kerk hebben dit gebed uit 
Aken nodig, deze sleutel tot het licht!”

(Volgens een door paus Paulus VI in 1966 
bekrachtigd decreet is het toegestaan om 
zonder kerkelijke goedkeuring teksten te
publiceren die verwijzen naar bovennatuurlijke
verschijningen en boodschappen.)

Wees gegroet Maria Keizerin,
Hulp der christenen,

bid voor het u toegewijde bisdom,
vooral voor de bisschop,

alle priesters en godgewijden,
en heel speciaal

voor een christelijk Europa. Amen.
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Beloften voor de medaille en de
rozenkrans van de Patrones van het 

christelijk Avondland

„Deze medaille, die gedragen of aan de
rozenkrans bevestigd kan worden, zal grote 
genaden brengen voor hen die dat doen... 
Maar over Europa zal zij – samen met een 
speciale rozenkrans (12 weesgegroeten ter 
ere van Maria’s kroon van Europa) – een 
overvloed van licht en geestelijk welzijn
uitstorten” (belofte van Jezus Christus).

De rozenkrans houdt voor de kerk de
beschouwing van de geheimen van Jezus
Christus in. Naar het rozenkransgebed
verwijst de Moeder van God in Lourdes en 
Fatima. De heilige Johannes Paulus II heeft 
nog de geheimen van het licht toegevoegd. 
Daarnaast zijn er ook altijd vormen van
gebed geweest die aan de rozenkrans
verwant waren, en die ontstonden op 
grond van bijzondere intenties of noden, 
in overeenstemming met een bijzondere
spiritualiteit. In deze tijd van nood biedt 
de hemel ons opnieuw genade aan door 
de medaille en de rozenkrans van de
Patrones van het christelijk Avondland.

„Na elk tientje van de rozenkrans moet het
‚gebed van Fatima‘ en het gebed ‚Wees gegroet
Maria Keizerin‘ worden gebeden.”

Gebed van Fatima: “O mijn Jezus, vergeef ons 
onze zonden! Behoed ons voor het vuur van 
de hel! Breng alle zielen naar de hemel, vooral
diegenen die uw barmhartigheid het meest
nodig hebben.”

De Heer belooft verder: „Door de medaille 
en door deze bijzondere rozenkrans zal er in
Europa een verandering plaatsvinden, zoals in 
Kana: de Heer zal, door de bemiddeling van 
Maria, het water in wijn veranderen.

”De tijd is nu rijp: het rozenkransgebed met de 
12 Weesgegroeten moet krachtiger worden 
gebeden! Het moet met veel meer innigheid, 
vertrouwen en intensiteit worden gebeden! De 
duivelse terreuraanslagen in Europa zullen 
toenemen; er zal veel bloed vloeien omwille 
van de naam van mijn Zoon!
Ik beloof jullie echter: Al degenen die de
Europese rozenkrans en de medaille dragen, 
worden door mij bijzonder behoed en gespaard, 
ja, zij en hun gezinnen! Draagt de medaille en 
bidt innig en vaker de rozenkrans uit Aken!
Door meer intensiteit, meer vertrouwen en meer 
innigheid bij dit gebed, zullen er vele genaden 
over Europa komen. Bidt dus ook vaak het 
gebed ‚Wees gegroet Maria Keizerin‘ om mijn 
bescherming voor jullie en voor het werelddeel
te verkrijgen. Voor Paus en Kerk moet meer 
gebeden en geoff erd worden! Draagt jullie leed 
als genoegdoening voor het Europese verval: 
Het is nacht geworden over Europa! Uw gebed 
zal tot licht worden in deze duisternis“ 
(belofte van de Moeder van God).

De Dom van Aken, 
het Mariaheiligdom van Karel de Grote,

als oorsprongsgedachte 
van een christelijk Europees plan

De heilige paus Johannes Paulus II zei:

“De hervorming waartoe Karel de Grote de 
aanzet gaf is ook vandaag van betekenis: 
haar draagwijdte is inderdaad veel groter 
dan zijn werk van uiterlijke vereniging van de
verschillende politieke entiteiten van toen.

De grote bijdrage die Karel de Grote heeft
geleverd aan de ontwikkeling van het
werelddeel bestaat in de grootse synthese
tussen de cultuur van de klassieke, overwegend
Romeinse, oudheid en de culturen van de
Germaanse en Keltische volkeren. Deze
synthese heeft haar grondslag in het evangelie
van Jezus Christus. Want Europa’s eenheid
werd niet vanuit geografi sch standpunt
omschreven. Alleen door het aannemen 
van het christelijke geloof werd Europa een
werelddeel. Dit werelddeel slaagde erin, om 
eeuwenlang zijn waarden over bijna alle
delen van de wereld te verspreiden, en zo het
welzijn van de mensheid te dienen. Tegelijkertijd
mogen we niet vergeten, dat ook de
ideologieën die in de loop van de 20e eeuw 
stromen van bloed en tranen deden vloeien, 
voortkwamen uit een Europa dat zijn christelijke
wortels wilde vergeten…
De grote man van de geschiedenis, keizer 
Karel de Grote, brengt de christelijke wortels 
van Europa opnieuw in herinnering. Wie zijn 
blik richt op deze persoon, wordt naar het
tijdperk geleid, dat – ondanks de altijd aanwezige 
menselijke beperkingen – een indrukwekkende
culturele bloei laat zien op bijna alle
gebieden van de ervaring. Op zoek naar zijn


